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Kruiskerk, zondag 28 april 2024, 18.30 uur 
Zondag Cantate 
 
Muziek: Expectation en Geurt Albert Buitenhuis 
 
 
Welkom en afkondigingen (door ouderling van dienst) 
 
Zingen: Lied 280:1,4,5 
 
1.  De vreugde voert ons naar dit huis, 
 waar ’t woord aan ons geschiedt. 

God roept zijn naam over ons uit 
en wekt in ons dit lied. 

 
4.  Zal dit een huis, een plaats zijn waar  

de hemel open gaat,  
waar Gij ons met uw eng’len troost,  
waar Gij U vinden laat?  

 
5.  Onthul ons dan uw aangezicht,  

uw naam die mét ons gaat  
en heilig ons hier met uw licht,  
uw voorbedachte raad.  

 
Stil gebed 
 
Votum en groet 
 
Zingen: Psalm 98:1,2 
 
1. Zingt een nieuw lied voor God de Here, 
 want Hij bracht wonderen tot stand. 
 Wij zien Hem heerlijk triomferen 
 met opgeheven rechterhand. 
 Zingt voor de Heer, Hij openbaarde 
 bevrijdend heil en bindend recht 
 voor alle volkeren op aarde. 
 Hij doet zoals Hij heeft gezegd. 
  
2. Ja, Hij is ons getrouw gebleven, 
 Hij heeft in goedertierenheid, 
 naar de belofte eens gegeven, 
 het huis van Israël bevrijd. 
 Zijn volk is veilig in zijn handen. 



 Hij heeft zijn heerlijkheid ontvouwd. 
 Zo werd tot in de verste landen 
  het heil van onze God aanschouwd. 
 
Gebed bij de opening van Gods Woord, met aansluitend luisterlied: Schriftlied (door 
Expectation) 
 

1. Die chaos schiep tot mensenland,  
die mensen riep tot zinsverband 
Hij schreef ons tot bescherming,  
zijn handvest van ontferming 
Hij schreef ons vrij met eigen hand 
 
Schrift die mensen oorsprong schrijft,  
Woord dat trouw blijft 
 
2. Dat boek waarin getekend staat,  
gezichten, zielen, naam voor naam 
hun overslaande liefde,  
hun overgaande liefde 
hun weeën die niet overgaan 
 
Schrift die mensendagen schrijft,  
Licht dat aan blijft 
 
3. Zijn onverganklijk testament,  
dat hij ons in de dood nog kent 
de dagen van ons leven,  
ten dode opgeschreven 
ten eeuwig leven omgewend 
 
Schrift die mensen toekomst schrijft,  
naam die trouw blijft. 

 
Bijbellezing: Psalm 8 (NBV21) (door Edith Schuiling) 
 

[1] Voor de koorleider. Op de wijs van De Gatitische. Een psalm van David. 
 
[2] HEER, onze Heer, 
hoe machtig is uw naam 
op heel de aarde. 
 
Uw luister aan de hemel wordt bejubeld 
[3] door de mond van kinderen en zuigelingen. 
Tegen uw vijanden hebt U een macht gebouwd 
om hun wraak en verzet te breken. 
 



[4] Zie ik de hemel, het werk van uw vingers, 
de maan en de sterren door U daar bevestigd, 
[5] wat is dan de sterveling dat U aan hem denkt, 
het mensenkind dat U naar hem omziet? 
 
[6] U hebt hem bijna een god gemaakt, 
hem gekroond met glans en glorie, 
[7] hem toevertrouwd het werk van uw handen 
en alles aan zijn voeten gelegd: 
 
[8] schapen, geiten, al het vee, 
en ook de dieren van het veld, 
[9] de vogels aan de hemel, de vissen in de zee 
en alles wat trekt over de wegen der zeeën. 
 
[10] HEER, onze Heer, 
hoe machtig is uw naam 
op heel de aarde. 
 

Zingen (samen met Expectation): Lied 978:1,2,3,4 
 

Expectation: 
1. Aan U behoort, o Heer der heren, 
de aarde met haar wel en wee, 
de steile bergen, koele meren, 
het vaste land, de onzekere zee. 
Van U getuigen dag en nacht. 
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht. 
 
Expectation: 
2. Gij roept het jonge leven wakker, 
een tuin bloeit rond het open graf. 
Er ruisen halmen op de akker 
waar zich het zaad verloren gaf. 
En vele korrels vormen saam 
een kostbaar brood in uwe naam. 
 
Allen: 
3. Gij hebt de bloemen op de velden 
met koninklijke pracht bekleed. 
De zorgeloze vogels melden 
dat Gij uw schepping niet vergeet. 
’t Is alles een gelijkenis 
van meer dan aards geheimenis. 
  
Allen: 
4. Laat dan mijn hart U toebehoren 



en laat mij door de wereld gaan 
met open ogen, open oren 
om al uw tekens te verstaan. 
Dan is het aardse leven goed, 
omdat de hemel mij begroet. 

 
Luisterlied: The road home (door Expectation) 
 

1. Tell me where is the road I can call my own,  
that I left, that I lost so long ago 
all these years I have wandered, oh when will I know, 
there’s a way, there’s a road that will lead me home 
 
2. After wind after rain, when the dark is done,  
as I wake from a dream in the cold of day,  
through the air there’s a calling from far away 
there’s a voice I can hear that will lead me home 
 
3. Rise up follow me, come away is the call,  
with the love in your heart, as the only song 
there is no such beauty as where you belong,  
rise up, follow me, I will lead you home. 

 
Verkondiging 
 
Zingen (samen met Expectation): Lied 657:1,2,3,4 

 
Expectation: 
1. Zolang wij ademhalen 
schept Gij in ons de kracht 
om zingend te vertalen 
waartoe wij zijn gedacht: 
elkaar zijn wij gegeven 
tot kleur en samenklank. 
De lofzang om het leven 
geeft stem aan onze dank. 
 
Expectation: 
2. Al is mijn stem gebroken, 
mijn adem zonder kracht, 
het lied op and’re lippen 
draagt mij dan door de nacht. 
Door ademnood bevangen 
of in verdriet verstild: 
het lied van uw verlangen 
heeft mij aan ’t licht getild. 
 



Allen: 
3. Het donker kan verbleken 
door psalmen in de nacht. 
De muren kunnen vallen: 
zing dan uit alle macht! 
God, laat het nooit ontbreken 
aan hemelhoog gezang, 
waarvan de wijs ons tekent 
dit lieve leven lang. 
 
Allen: 
4. Ons lied wordt steeds gedragen 
door vleugels van de hoop. 
Het stijgt de angst te boven 
om leven dat verloopt. 
Het zingt van vergezichten, 
het ademt van uw Geest. 
In ons gezang mag lichten 
het komend bruiloftsfeest. 

 
Gebed met aansluitend luisterlied: Vleugels (door Expectation) 
 

1. Heer wil mij op uw vleugels nemen,  
zoals een arend met haar jongen doet 
totdat de stormwind is verdwenen,  
dekt gij mij met uwe vleugels toe. 
 
Heer wil mij op uw vleugels dragen,  
zoals een arend met haar jongen doet 
als ik vermoeid door zorg en vragen,  
soms niet meer weet hoe ik vliegen moet 
 
Want ik roep Heer van dood en leven,  
vang mij op voordat ik val 
blijft met uw liefde om mij zweven,  
zodat ik nimmer vallen zal 
 
2. Heer, wil mij op uw vleugels leiden, 
zoals een arend met haar jongen doet 
onder mij steeds uw vleug’len spreiden, 
in voor- maar ook in tegenspoed. 
 
Want ik roep Heer van dood en leven:  
vang mij op voordat ik val 
blijf met uw liefde om mij zweven,  
zodat ik nimmer vallen zal 
 



Al zijn mijn vleugels lamgeslagen  
en vind ik vliegend niet de weg terug, 
ik voel uw vleugels die mij dragen  
mij vergezellen in mijn vlucht. 
mij vergezellen in mijn vlucht. 
 
Want ik roep Heer van dood en leven,  
vang mij op voordat ik val 
blijf met uw liefde om mij zweven,  
zodat ik nimmer vallen zal 
blijf met uw liefde om mij zweven,  
zodat ik nimmer vallen zal 
zodat ik nimmer vallen zal 
zodat ik nimmer vallen zal 

 
Collectemoment 
 
Lezen van de Apostolische Geloofsbelijdenis 
 
Zingen: Psalm 98:3,4 
 
3. Laat heel de aard' een loflied wezen, 
 de psalmen gaan van mond tot mond. 
 De naam des Heren wordt geprezen, 
 lofzangen gaan de wereld rond. 
 Hosanna voor de grote Koning, 
 verhef, bazuin, uw stem van goud, 
 de Heer heeft onder ons zijn woning, 
 de Heer die bij ons intocht houdt. 
  
4. Laat alle zeeën, alle landen 
 Hem prijzen met een blij geluid. 
 Rivieren klappen in de handen, 
 de bergen jubelen het uit. 
 Hij komt, Hij komt de aarde richten, 
 Hij komt, o volken weest verblijd, 
 Hij komt zijn koninkrijk hier stichten, 
 zijn heil en zijn gerechtigheid. 
 
Luisterlied: Bless us this day (door Expectation) 
 

Father in heaven, hear as we pray,  
be in our hearts and bless us this day. 
Thine is the glory, Thee we adore,  
be thou our comfort for ever more. 
Grant that we through all our days  
may share thy gifts and sing thy praise. 



O loving Father now as we pray:  
bless us this day, bless us this day. 

 
Zegen 
 
Zingen: driemaal ‘amen’ 
 
 
 


